
In De Week Gelegd 43-24, 20-10-2024, Zet een punt, ga verder! 

Jesaja 53,10-11; Hebreeën 4,14-16; Marcus 10,35-45 

 

In zijn boek, ’Kolonialisme! De vloek van de geschiedenis’ roept Martin 

Bossenbroek op tot een andere omgang met onze geschiedenis (Trouw, 12-10-

2014). Wij kunnen onmogelijk kolonialisme en slavernij recht te zetten. Dat 

onrecht is van ‘alle tijden en alle continenten’ en het is daarom zinloos het ‘witte 

verhaal’ te vervangen door een ‘gekleurde versie’. We hebben allemaal schuld.  

Zet een punt in plaats van een komma en aanvaard het héle verleden, goed én 

slecht. Kom ermee in het reine, kom tot verzoening. Dat gebeurde eerder in 

Zuid-Afrika en Indonesië.  

 

Jesaja profeteert over Jezus: ‘Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig 

maken, doordat hij hun zonden draagt’. Waar wij het onrecht niet zélf kunnen 

herstellen, doet hij het voor ons: een schuldeloze lijdt voor de schuldigen. De 

alledaagse slavernij overziend, nemen we een eindeloze rij mensen lijdend onder 

dwingelandij waar, ook hier en nu. Wat vroeger was, kunnen we niet herstellen. Maar 

in óns leven hier en nu kunnen wij wél het verschil maken. Maak daar een punt van.   

 

Paulus borduurt verder op dit thema. Hij kon er aanvankelijk, net als veel mensen nu,  

met zijn verstand niet bij dat een ander dan wijzelf onze schuld bij God kon  

goedmaken. Al werd Jezus op allerlei manieren op de proef gesteld, schrijft hij, toch 

maakte hij niet de fouten die wij maken. Waar wij anderen ringeloren en tot slaaf 

reduceren, maakte Jezus mensen vrij. In hem slaagde Gods scheppingsplan. Dankzij  

hem vergeeft God mensen hun schuld en zet een punt waar wij een komma zouden 

plaatsen. Nog altijd schenkt Jezus de wereld vrede.  

 

Bossenbroek noemt onze omgang met de geschiedenis ‘Van alle tijden’, want de 

geschiedenis verandert niet wezenlijk. Dat zien we ook bij de leerlingen van Jezus. In 

het evangelie vandaag maken zij ruzie over de eerste plaats naast Jezus in zijn 

koninkrijk. De beste plaats, het grootste voordeel, de meest glorie: het oogt ook voor 

ons heel herkenbaar. Jezus zegt daarover: Met ijzeren vuist regeren de heersers der 

volken en maken misbruik van hun macht, dat mag bij jullie niet 

het geval zijn. Hij vraagt ons daar een punt achter te zetten en 

dienstbaar te zijn. Bij Jezus verándert de geschiedenis. Hij neemt 

onze schuld op zich,  verandert vloek in zegen en verzoent de 

mensheid met God. Onvoorstelbaar!  

 

 

 


